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Het school- en
leerkrachtenteam

Lieve leerling(en),
Lieve ouder(s),
Lieve lezer(s),

De krokusvakantie ligt achter ons en de eerste zonnige dagen hebben ons al laten dromen van de
lente. Overal om ons heen ontwaakt de natuur, en ook op onze speelplaats zien we hoe de groene
zones stilaan tot leven komen. Het is een mooie metafoor voor de nieuwe periode die voor ons ligt:
fris, hoopvol en vol groei.

Voor de vakantie sloten we af met een kleurrijk carnavalsfeest. Leerlingen én leerkrachten doken in
hun mooiste, grappigste of meest verrassende kostuums. De vrolijke muziek en het enthousiasme
van iedereen maakten het tot een feestelijke start van de vakantie.

De voorbije weken mochten we ook genieten van twee warme, verbindende activiteiten. Tijdens de
lichtjestocht werd onze school letterlijk en figuurlijk in het licht gezet. En op de schooldate heerste
een gezellige drukte: kinderen die met trots hun dagelijkse omgeving toonden, ouders en
grootouders die met plezier mee stapten in hun leefwereld. Zulke momenten tonen hoe waardevol
betrokkenheid is. Dankzij de fijne samenwerking met de werkgroep ouderbetrokkenheid en de
ouderraad konden we deze activiteiten organiseren.

Met het begin van de vastenperiode richten we onze blik op Pasen. Deze tijd nodigt uit tot bezinning,
zorg dragen voor elkaar en kleine goede daden. Op school geven we hier aandacht aan door stil te
staan bij wat écht belangrijk is: verbondenheid, aandacht en warmte. We moedigen de kinderen aan
om elke dag een beetje licht te brengen, voor zichzelf en voor elkaar.

Laten we samen deze nieuwe periode vol energie, verbondenheid en lentegevoel tegemoet gaan.
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Voorwoord 



Vasten - bezinning

eerste week in de veertigdagentijd

Veertig dagen tijd
 om te leven vanuit de grondhouding:

‘wat je voelt telt, wat je doet nog meer’.

Veertig dagen tijd
waarin de stapstenen
van stilte, soberheid, 

solidariteit en verzoening
kansen bieden voor een betere wereld.

Veertig dagen tijd
 om te groeien in gastvrijheid
 en om anders thuis te komen

 bij onze mede-mens uit het Globale Zuiden.

Veertig dagen tijd
 om vuisten te ballen als symbool van actie. 

Veertig dagen tijd
 om ons leven

 open te stellen voor Uw aanwezigheid
en te maken tot een teken van Uw liefde.

Veertig dagen tijd
 voor het mysterie van het kruis,

voor de kracht van de opstanding, 
voor het wonder van nieuw leven.

Rik Depré
pastor Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Aswoensdag 
Op Aswoensdag, start van de veertigdagentijd,

begint dit jaar ook de ramadan.
 Een uitstekende kans voor christenen en moslims

om samen de weg van ommekeer te gaan, 
want we delen hetzelfde verlangen naar bevrijding en vernieuwing. 

Voor christenen is dit een tijd met 4 pijlers: 
- verinnerlijking door gebed: 

meer toeleg op stilte, om de vragen te stellen die er echt toe doen. 
- soberheid door minderen: 

leren leven met genoeg. 
- solidariteit door delen: 

iets doen voor de medemens in nood. 
- verzoening door barmhartigheid: 

je leven weer op orde brengen daar waar het misliep
 naar anderen, jezelf, God toe.

 We wensen elkaar een gezegende en inspirerende 40-dagentijd,
op weg van grauwzwarte as naar zuiverwit Paaslicht.

Lavesh Ismail getuigt over de ramadan: “Voor mij zijn de meest
eenvoudige rituelen vaak het krachtigst. Samen eten met mijn ouders,
broers en zussen bijvoorbeeld. Dat helpt me om stil te staan in een
wereld die te snel gaat. Het is een moment van aanwezig zijn,
luisteren, verhalen delen en verbondenheid voelen. De vastenperiode
versterkt dit omdat we de maaltijden nog meer samen nuttigen, meer
samen bidden en naar de moskee gaan. Doordat we overdag niet eten,
komen we los van onze gewoontes. De ramadan nodigt me extra uit
om te reflecteren hoe ik een beter mens kan worden. [...]
Ieder van ons heeft recht op een volwaardig leven. Want niemand is
vrij, tot wij allemaal vrij zijn. De profeet Mohammed zei dat wie onrecht
ziet, het met de hand, woorden
 of hart moet proberen te veranderen.” 

(uit Vastenkalender 2026)

Rik Depré
pastor Katholiek Onderwijs Vlaanderen 



Foto-maandoverzicht
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Robots besturen en
programmeren in 2KS 

Vogelhuisjes maken in
2KSb

Naaiatelier in 1A

Huppelclub - naschoolse turnen

12/2

23/2 4a leest voor voor 2a en spelen een
zelfgemaakt gezelschapsspel

23/2

23/2

Lezen in het zonnetje! 3de leerjaar Welkom Ayden in 2ksb



Voorleesmoment door
(groot)ouders in 2KS
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Sfeerbeelden uit de turnles

2KS op bezoek in de
bibliotheek

24/2

26/2

Bezoek aan de apotheek - 1KS

Waarneming brillen in BOS PK/1KS

26/2

27/2



Lichtmis

Op maandag 2 februari organiseerden we op onze school een hartverwarmende schooldate. We
verwelkomden met veel plezier ouders en grootouders voor een gezellig Lichtmis-moment samen met
onze leerlingen.
Het werd een bijzonder samenzijn waarbij de kinderen trots hun klas en onze school konden tonen aan
hun (groot)ouders. Overal zag je blije gezichten, warme ontmoetingen en fijne gesprekken. Het was
mooi om te zien hoe jong en oud samen genoten van dit waardevolle moment.
Natuurlijk mocht een heerlijke pannenkoek op Lichtmis niet ontbreken! Dankzij de hulp van heel wat
enthousiaste pannenkoekenbakkers konden we iedereen laten smullen van versgebakken lekkernijen.
Een welgemeende dankjewel aan al deze helpende handen.  Zonder jullie was dit niet mogelijk
geweest.
We kijken met een warm gevoel terug op deze geslaagde namiddag vol verbondenheid, trots en
gezelligheid. 

2 februari

SCHOOLDATE



Poëzieweek in de kleuterklassen
 29/1 - 5/2

Onze kleuters kregen tijdens de poëzieweek elke dag een raadsel-
rijmgedicht voorgeschoteld. Hierbij was telkens het laatste woord
weggelaten. De kleuters moesten het samen met de klas trachten te
vinden.
De rijmgedichten kwamen uit het boek ‘Dit dier hier’ van Rian Visser.
Onze jongste peuters en kleuters werden telkens nog visueel
geholpen door de prent die bij het rijmgedicht hoorde.
In de 2de kleuterklas moesten ze naast het rijmwoord (een dier), bij
de 5 rijmgedichten zelf de juiste prent trachten te vinden.
En onze oudste kleuters werden het sterkst uitgedaagd: daar werd
enkel het rijmgedicht voorgelezen. En aan de hand hiervan moesten
ze raden over welk dier het ging en er zelf een tekening bij maken!
Hieronder enkele voorbeelden die ze voorgeschoteld kregen.

Dit diertje trippelt stiekem
door de kamers van het huis.
Ze knabbelt aan een koekje,

het is een grijze ... ???

?

Dit diertje houdt van huppelen.
Ook zachtjes aaien vindt ze fijn.
Ze eet graag sla en worteltjes.

Het is een knuffelig ... ???

peuters en 

eerste kleuterklas

2de kleuterklas

3de kleuterklas



Poëzieweek in de lagere school
 29/1 - 5/2

1A

Om de poëzieweek nieuw leven in te blazen, werd er ook voor de lagere school een leuke opdracht
voorzien, waarin de drie sleutelwaarden van onze school verweven zaten: kwaliteit, verbondenheid en
creativiteit. De opdracht werd opgesplitst in kleine deelopdrachten die klas- en leerjaaroverschrijdend
waren, met als doel aan het einde van de poëzieweek mooie gedichten te kunnen voorstellen waar
verschillende klassen aan gewerkt hadden, want ze moesten iedere dag verder bouwen op een
onafgewerkt gedicht van een andere klas. AI maakte er daarna een bijpassende illustratie bij.
We laten jullie meegenieten van de creaties.

Een kip pikt in mijn lip
En de poes vertelt een smoes.

De hond lacht luid en zegt: wat raar!
De koe zegt boe en staat daar klaar.

1C en 2C

Boe boe boe ….
Van spoken word ik o zo moe,
dus ik doe snel mijn oogjes toe

en… weg zijn de spoken… joehoe!!
2A

De spoken in de nacht.

Mijn kamer heeft de kleur goud.
Er wonen lieve spoken.
Het is er heel erg koud,

de spoken zijn zachtjes gekomen…
’s Nachts dansen ze in het rond!

’s Ochtends liggen ze doodmoe op de grond.
Slaapwel…

2B

Eerste graad



Op mijn kamer, in een hoek,
zat een kever met een spannend boek.

Met zijn voelsprieten omhoog
en zijn schild in een boog.

Met zijn rug recht en groot,
leest hij over een kleine speelgoedboot.
Het bootje drijft met de stroming mee
na een lange tijd komt het aan op zee.

3A

De kleurrijke kever leest een spannend boek.
Hij is naar een leuk avontuur op zoek...
Daar ontmoet hij een mooie roze muis.

Dat is toch helemaal niet pluis?
Hij ontmoet ook een bever, die vertelt nooit zever.

Hij bouwt ook een dam voor zijn madam uit Amsterdam.
 Oh ja, trouwens, de naam van deze kever is Bart De Wever.
Zijn lievelingskleur is geel en hij is een beetje een strever.

3B

Ik ben een kikker en ik word elk jaar dikker.
      Ik ben een pad en lig vaak in bad.

  Ik lees een boek en wil een lekkere koek.
    Ik ben blauw, mijn lief is een pauw.
Op mijn hoofd staat een hoge hoed,

hij is heel donker, zelfs zwart als roet.
4A

Het kikkergedicht
De kikker heeft een hoge hoed met een blauwe snoet.

Hij leest een boek in stilte, maar het beest trilde.
En hij schreeuwde met moed.

Zo ging het goed met zijn hoge hoed.
Het boek was dik en hij vond het mooi,

  het ging over een kleurrijke vogel in een kooi.
De vogel kwam uit een heel ver land,

 dat vond de kikker best plezant.
4B

Creaties tweede graad



Vlinders in de buik!

Dit is een vlinder, 
ze zit op Tinder.

Haar naam is Fien
en ze is tien.

Ik lees ook op Facebook,
maar vind nog steeds niet wat ik zoek.

Ik fladder er op los
en kijk verder in het bos.

Zie ik daar geen vlinderstruik?
Hé, ik voel al kriebels in mijn buik!
Want daar bovenaan, heel hoog,

zit er een prachtige “Dagpauwoog”.
Ik kijk ernaar en begin te blozen.
Hebben we voor elkaar gekozen?

Ze eten samen een diner
en dat is heel oké!

5A

De lezende potloodvlinder

Met al die kleuren
kan alles gebeuren.

Met een neus in een boek
kan je overal op zoek.

Heel ver en soms dichtbij
van lezen word je blij.
Hij vliegt in het rond
en voelt zich gezond.

5B

Van hier naar ginder

De vlinder is nooit alleen,
Met allemaal gedichten om zich heen.

 Hij dwarrelt... en vliegt... van hier naar ginder,
 kwiek en snel, zoals dat gaat bij een vlinder.

Maar soms zet de vlinder voet aan grond,
ook al weet niemand hoe dat ook komt.

Dan vliegt hij naar bloemen, fruit, ... in 1, 2, 3
en zit hij in een wip vol energie.

5C

De rups transformeerde tot vlinder
en vliegt eindelijk van hier naar

ginder.
Het fladderende diertje rust uit op

een roos,
en smult van een lekkere framboos.

Mijn vriend is een reiger
en ik was mij in de vijver.
 Met mijn chique kledij,

komt mijn lief dichterbij.
Het is mijn nieuw lief,

Fien, ze is mijn hartendief?
   Ik besef nu dat ook liefde je

vleugels geeft,
je voelt echt dat je leeft.

6A

Vlindertje op een boek
altijd blij en vaak op zoek...

Naar heel wat gelukjes, groot of
klein...

Als hij maar gelukkig kon zijn.
De vlinder is roze en oranje,

Maar lust jammer genoeg geen
champagne.

Hij leerde toch een vriendinnetje
kennen, genaamd Rozet

en veroverde haar met een prachtig
boeket.

Ze leefden heel vrij en gelukkig met
elkaar.

Dit mooie gedicht is nu klaar.
6B

Elke dag in een licht
doet de vlinder het boekje dicht.

Af en toe gaat z’n boekje open
om aan de andere dieren zijn

gedichten te verkopen.
Vandaag op het feest van het licht

schrijft hij een pannenkoekengedicht.
En terwijl de maan zachtjes lacht,

fladderen zijn woorden door de nacht.
Ik sta boven op het boek.

Weet jij wat ik zoek?
6C

Creaties derde graad



En ik,
ik groei vrolijk uit mezelf,

soms snel, soms traag,
van mijn geboorte

tot vandaag.

Geert De Kockere

Honderd keer
wordt duizendmaal,

van zinnen komt
een heel verhaal.

Gisteren werd vandaag
en vandaag wordt morgen.

Niets blijft hetzelfde
en de tiende wordt de elfde.



Letterfeest in het eerste leerjaar

Letterfeest in het eerste leerjaar: wat een mijlpaal!
Wat een bijzondere dag in het eerste leerjaar! Onze leerlingen bereikten een fantastische
mijlpaal: ze kunnen alle letters lezen én schrijven. Dat verdient natuurlijk een echt feest!
Daarom organiseerden we een gezellig letterfeest, waarbij ouders of grootouders werden
uitgenodigd om samen met hun oogappel dit knappe resultaat te vieren. Wat was het fijn om
zoveel trotse gezichten te zien!
Samen gingen ze op letterspeurtocht door de school. Overal waren letters verstopt.
Wie kon alle letters verzamelen? Er was ook een zaal vol letterspelletjes waarbij de kinderen
konden tonen hoe vlot ze de letters al kunnen lezen.
Eén van de hoogtepunten was het knutselen van een eigen letterkroon. Met glitter- en
glanspapier en natuurlijk met heel veel letters, maakten de kinderen een prachtige kroon om
hun succes te vieren.
Als kers op de taart kregen alle leerlingen een écht letterdiploma, uitgereikt door niemand
minder dan … de directeur. Wat straalden ze van trots!
We zijn ongelooflijk fier op onze jonge lezers. Wat begonnen is met de eerste letter “i” in
september, groeide uit tot dit prachtige moment. Op naar nog meer leesplezier!



Opendeurdag

Op zaterdag 7 februari zetten we met veel enthousiasme de deuren van onze school open voor nieuwe,
benieuwde en vertrouwde gezichten. Het was een moment vol ontmoetingen, ontdekkingen en warme
gesprekken.
Voor heel wat peuters was het een bijzonder moment: hun allereerste kennismaking met het
schoolleven. Sommigen stapten vol enthousiasme de klas binnen, anderen wat voorzichtiger, maar
allemaal met grote ogen en een gezonde nieuwsgierigheid. Het was mooi om te zien hoe snel ze zich
lieten meenemen in de speelse sfeer van de klasjes.
Ook oudere kinderen kwamen een kijkje nemen in hun mogelijke nieuwe leeromgeving. Ze verkenden
de klassen, maakten kennis met de leerkrachten en proefden de sfeer die hen volgend schooljaar
misschien te wachten staat. Daarnaast zagen we heel wat vertrouwde gezichten die graag al eens
vooruitblikten op de komende jaren. 
De leerkrachten ontvingen iedereen met open armen en een glimlach. In de turnzaal zorgden de
turnleerkrachten voor een sportief parcours waar kinderen zich volop konden uitleven. Een
ballonplooier toverde vrolijke figuren tevoorschijn, tot groot plezier van jong en oud. De ouderraad
zorgde voor een gezellige babbel bij een tas koffie, een ideale plek om even bij te praten. Op onze
wijkafdeling konden kinderen zich uitleven op het springkasteel, een absolute topper die voor veel
lachende gezichten zorgde.
We kijken tevreden terug op deze opendeurdag. Het was een superfijne ontmoeting met zoveel warme,
geïnteresseerde en enthousiaste bezoekers. We hopen jullie in de toekomst opnieuw te mogen
verwelkomen.



Carnaval op school

De voorpret voor carnaval begon al een week eerder met een wedstrijd voor de mooiste
carnavalsaffiche. Wat hebben onze leerlingen hun best gedaan! Overal doken creatieve, kleurrijke en
originele ontwerpen op. Omdat we ze simpelweg allemaal prachtig vonden, konden we geen winnaar
kiezen. Daarom kreeg elk kind een beloning. De affiches werden doorheen de hele school
tentoongesteld, zodat iedereen ze kon bewonderen en dat zorgde voor heel wat trotse en blije
gezichten.

Op vrijdag 13 februari was het eindelijk zover voor het grote carnavalsfeest. Elke klasgroep bracht
een eigen dansje. Wat een enthousiasme, wat een energie! De leerlingen straalden op het podium en
moedigden elkaar luidkeels aan.
Tussen de dansoptredens door kregen we bijzonder bezoek van de Prinsencaemer. Vijf ex-prinsen
van Aalst brachten een fantastische medley. De kinderen mochten uit volle borst meezingen en
uitbundig meedansen. De sfeer zat er meteen goed in!
Daarnaast werden enkele leerlingen geïnterviewd die een carnavalsvereniging zitten. 
Als kers op de taart kregen we ook nog een filmpje van de Prins Carnaval, die Lenny en alle leerlingen
en leerkrachten veel plezier wenste. Dat zorgde voor een extra feestelijk moment!
Meester Tjebbe sloot het feest op onvergetelijke wijze af met zijn eigen carnavalslied. Zodra de eerste
tonen klonken, vormde zich spontaan een lange polonaise door de zaal. Wat een prachtig einde van
een geweldige dag!
Ook het kleuterteam liet carnaval niet onopgemerkt voorbijgaan. Verkleed trokken zij in stoet door
het rusthuis. Daarna dansten alles klassen voor een volle zaal enthousiaste bewoners. Met hun
vrolijke dansjes en stralende gezichtjes toverden ze een glimlach op ieders gezicht. Een
hartverwarmend moment voor jong en oud!



BEBAT-inzamelactie

Inzamelen maar!
Van 23 februari t.e.m. 27 maart krijgen jullie de tijd om lege batterijen in te zamelen die meetellen voor
de dubbele punten actie. Voor elke kilogram batterijen die jullie tijdens deze periode inzamelen,
verdient de school dubbele spaarpunten.

Deze batterijen mag je WEL inzamelen op school
Onbeschadigde huis-, tuin- en keukenbatterijen die je meebrengt van thuis en die in de
cirkelvormige inwerpopening van je inzamelvat passen.
Volgende batterijen vallen onder deze categorie:

Deze batterijen mag je NIET inzamelen op school



Ouderraad



Steun op 13 maart 2026 ‘Bednet’

Op 13 maart 2026 is het zover: Bednet Pyjamadag! 
Die dag steunen we alle leerlingen die door ziekte niet naar school kunnen. Om te laten zien dat we aan
ze denken, roept Bednet iedereen op om die dag in pyjama, onesie, jogging of andere slaapkledij naar
school of werk te gaan.

Waarom meedoen aan Bednet Pyjamadag? 
Op Bednet Pyjamadag trekken we een hele dag onze
slaapkledij aan om zieke leerlingen te tonen dat ze niet
alleen zijn en we hen massaal steunen.
Door mee te doen met de actie:

Steun je zieke leerlingen over heel Vlaanderen en
Brussel. 
Denken leerlingen na over het thema 'ziekte';
Maak je Bednet mee bekend: hoe meer mensen weten
dat Bednet bestaat, hoe meer leerlingen we kunnen
helpen. 

Bednet Pyjamadag is niet enkel voor scholen en
leerlingen. Ook bedrijven en organisaties doen ieder jaar
mee!

Elk jaar op 21 maart wordt Wereld Downsyndroomdag gevierd. Deze datum is niet willekeurig gekozen:
het verwijst naar het genetische kenmerk van mensen met Downsyndroom, waarbij het 21e
chromosoom drie keer voorkomt, dus 21- 3. Om aandacht te vragen voor deze dag wordt vaak het
symbool van sokken gebruikt. Als je sokken met de hielen tegen elkaar legt, lijken ze op chromosomen.
Daarom wordt iedereen opgeroepen om op 21 maart twee verschillende sokken te dragen. Dit
kleurrijke gebaar staat symbool voor diversiteit en inclusie. 

Omdat 21 maart dit jaar op een zaterdag valt, roepen we iedereen op om 2 dagen lang
2 verschillende sokken te dragen!

 Doe jij op school mee op vrijdag 20 maart én thuis op zaterdag  21 maart 2026?

Steun op 21 maart 2026 ‘Wereld Downsyndroomdag’



Warme maaltijden

Familienieuws

Geboorte: 
Oscar, broertje van Mia Lumor (2/3 KSBosstraat)
Felix, zoontje van Katharina Walgraeve ( CLB-medewerker )
Omer, broertje van Cézanne (2A) en Basil (2KSb) Van der Biest
Koda, broertje van Aaron en Rowan Carnette (2/3 KSBosstraat)

Overlijden: 
Maria Raes, moeder van Ann Vidts (Beleidsondersteuner)



Activiteitenkalender maart 2026

Maandag 2 maart

Dinsdag 3 maart

Woensdag 4 maart

Donderdag 5 maart

Woensdag 11 maart

Maandag 16 maart

Dinsdag 17 maart

Woensdag 18 maart

Donderdag 19 maart

Vrijdag 20 maart

Maandag 23 maart

Dinsdag 24 maart

Woensdag 25 maart

Donderdag 26 maart

Vrijdag 27 maart

Zondag 29 maart

Dinsdag 31 maart

Klasbespreking voor de tweede kleuterklas
Werkgroep schoolfeest om 20:00

Klasbespreking vijfde leerjaar
Klasbespreking Bosstraat

Oog voor lekkers: appel

Sportquiz van de gemeente Erpe-Mere voor het zesde leerjaar
Klasbespreking voor de derde kleuterklas

Oog voor lekkers: banaan
Schaatsen voor de ingeschreven leerlingen van het derde tot het zesde leerjaar

Lokale verlofdag: geen school en geen opvang voor de leerlingen

Sportklas voor de leerlingen van 5A

Oog voor lekkers: peer

Sportklas voor de leerlingen van 5A

Sportklas voor de leerlingen van 5A
Operavoorstelling voor de kleuters en de leerlingen van het tweede leerjaar

Info-moment voor de nieuwe peuters die na Pasen instappen om 15:30 tot 16:30

Sportklas voor de leerlingen van 5B

Oog voor lekkers: wortel

Sportklas voor de leerlingen van 5B

Sportklas voor de leerlingen van 5B

Zomertijd: 2:00 wordt 3:00

Vastenviering in de kerk voor de lagere school
Lezen door auteur Mathilda in EMotia voor de leerlingen van het vijfde leerlaar



Kloosterstraat 29
9420 Mere
tel. : 053 / 83 75 33

Bosstraat 159
9420 Mere
tel. : 053 / 83 74 83

Kloosterstraat 81
9420 Mere
tel. : 053 / 42 53 67

Volg ons ook op Facebook of Instagram!

Hoofdschool Wijkafdeling Bosstraat Peuterhuis Anna

Meer weten?

fax : 053 / 85 73 27
email: directie@vbsmere.be
Opvang tel. : 0488 59 13 72

Opvang tel. : 0488 59 13 54

https://www.facebook.com/VBSSintJozefMere/
https://www.instagram.com/vbssintjozefmere/
https://www.vbsstjozefmere.be/
https://priesterdaenscollege.be/
https://priesterdaenscollege.be/
tel:053837533
tel:053837483
tel:053425367
https://priesterdaenscollege.be/
mailto:directie@vbsmere.be

