
Lieve leerling(en),
Lieve ouder(s),
Lieve lezer(s),

De krokusvakantie ligt achter ons en we hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van de zonnige
lentedagen. We staan klaar voor een nieuwe periode.

Voor de vakantie sloten we af met een spetterend carnavalsfeest! De leerlingen en leerkrachten
trokken hun mooiste, grappigste en meest creatieve kostuums aan. Het hoogtepunt op vrijdag 28
februari was natuurlijk de ontknoping van ‘Masked Teacher 2’. Iedereen keek vol spanning uit naar
de onthulling van de mysterieuze leerkracht achter het masker. Wat een verrassing! Het was een
feest vol muziek en plezier, een perfecte manier om de vakantie in te zetten.

We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders bij onze schoolwerking. Daarom
organiseren we binnenkort een ouderbevraging. Dit is een kans voor jullie om jullie mening te geven
over verschillende aspecten van de school. Houd jullie app ParentCom in de gaten, want we horen
graag jullie ideeën en suggesties! Ook vinden we informele contacten heel belangrijk. Samen met de
werkgroep “Ouder School Samenwerking” richten we op vrijdag 4 april een Paasklets in van 8u. tot
9.30u. in de hoofdschool en wijkafdeling Bosstraat. 

We nodigen jullie heel graag uit voor ons tweejaarlijks eetfestijn! Dit gezellige evenement vindt
plaats op zaterdag 22 en zondag 23 maart. We kijken ernaar uit om samen met jullie te genieten van
een heerlijke maaltijd en een fijne avond of middag. Van harte welkom!
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Het school-en
leerkrachtenteam

Met het begin van de vastenperiode kijken we uit naar Pasen. Dit is een tijd van
bezinning en verbondenheid. Op school besteden we aandacht aan delen, zorg
dragen voor elkaar en kleine goede daden. We moedigen de kinderen aan om stil te
staan bij wat echt belangrijk is en hoe we samen kunnen bijdragen aan een warme
en zorgzame school.

Laten we samen deze nieuwe periode vol enthousiasme en verbondenheid
tegemoet gaan.

Veel leesplezier in het schoolduifje van maart.

Hartelijke groeten



Ik wil tijdens de veertigdagentijd
meer en beter op mijn passen kijken.

Waar kan het anders?
Waar kan het beter?
Waar kan het stiller?

Waar kan het minder?
Ik wil meer tijd maken voor anderen.

Waar kan ik delen?
Waar kan ik helpen?

Waar kan ik troosten?
Waar kan ik veranderen?

Ik wil het goede helpen groeien.
Waar kan ik zaaien?
Waar kan ik geven?

Waar kan ik maaien?
Waar kan ik snoeien?

STAPPEN VAN STILTE
 
Kan jij genieten van het vele mooie rondom ons?
Kan jij het echt stil maken?
Loop jij altijd van hier naar daar?
Heb jij altijd een antwoord klaar?
Moet alles altijd zo luid en druk?
Heb je ook oog voor klein geluk?
Kan je je neerleggen bij wat een ander wil? 
Mag het eens wat minder luid en maak je het stil?
Zie je die verdrietige klasgenoot staan?
Steek je af en toe eens een kaarsje aan? 
Kan je genieten van de zon die ondergaat
of van een regenboog die aan de hemel staat?
Denk je wel eens aan God en zeg je een mooi gebed?
Heb je de volumeknop op stil gezet?

STAPPEN VAN STILTE

Veertig dagen op weg

Goede God,
Bij het begin van deze veertigdagentijd
nodigt U ons uit om beter en nieuw te worden.
U helpt ons loskomen van ons eigen ikje
door diep in ons hart te kijken
en vaker naar anderen om te zien.
We willen hier nu ook echt tijd voor maken
en anderen kansen geven op een beter leven.
Zoveel mensen leven in armoede en verdrukking.
We hopen dat er genoeg is voor iedereen
en dat alle mensen in liefdevolle verbondenheid
met elkaar kunnen en leren leven.
We willen kijken naar wat we echt nodig hebben
en naar wat echt belangrijk is in het leven.
Wilt U ons hierbij helpen en ons de goede richting wijzen?
Amen.

Door de drukte en het lawaai is stilte soms heel onwennig. 
Toch is stil worden heel belangrijk.

Het helpt ons om beter naar ons hart te luisteren.
Daarom moeten we de andere prikkels rondom ons eens

uitschakelen.
Even geen computer, televisie, gsm, tablet, …

Je zal merken dat de stilte heel wat in beweging zet.
Soms komt er heel wat naar boven:

verdriet, herinneringen, nieuwe plannen, binnenpretjes,
creatieve ideeën, … 

Rustmomenten inbouwen, doet echt goed! 
Zullen we het proberen?

Welke stappen ga jij zetten om het vaker stil te maken in
jezelf, in je hart?



Uitnodiging eetfestijn

Winnaars tekenwedstrijd

Begin januari deden we een oproep om een leuke affiche te ontwerpen om ons
eetfestijn aan te kondigen. Verschillende kinderen kropen in de potloden en
penselen, dankjewel aan iedereen die meedeed aan deze wedstrijd. Uit de
inzendingen zijn 5 ontwerpen geselecteerd die tot één geheel samengevoegd zijn. 

De kunstenaars van dienst zijn: Cilou Van Den Steen (1A), Fea Oste (4A), Lenny
Kettels (5A), Jana Beirens (6A) en Rune Goossens (6A).

Deze kinderen kregen een verrassing en mogen smullen van een gratis dessert op
het eetfestijn. Dikke proficiat! 🥳

https://vbsmereouderraad.pixapopserver.be/


Steun op 14 maart 2025 ‘Bednet’

Op 14 maart 2025 is het zover: Bednet Pyjamadag! 
Die dag steunen we alle leerlingen die door ziekte niet naar school kunnen. Om te laten zien
dat we aan ze denken, roept Bednet iedereen op om die dag in pyjama, onesie, jogging of
andere slaapkledij naar school of werk te gaan.

Wereldrecord steun aan zieke leerlingen?
Dit jaar organiseert Bednet de Pyjamadag voor de 10de keer. Daarom willen ze samen met
iedereen het wereldrecord ‘Steun aan zieke leerlingen’ breken. Dat doen ze door met zo
veel mogelijk mensen een hele dag in pyjama rond te lopen. Jij doet toch ook mee?

Waarom meedoen aan Bednet Pyjamadag? 
Bednet Pyjamadag is niet het zoveelste verkleedfeestje. We trekken onze
pyjama aan om zieke leerlingen te tonen dat ze niet alleen zijn en we hen
blijven steunen.

Door mee te doen met de actie:
Steun je zieke leerlingen over heel Vlaanderen en Brussel. 
Denken leerlingen na over het thema 'ziekte'. 
Maak je Bednet mee bekend: hoe meer mensen weten dat Bednet
bestaat, hoe meer leerlingen ze kunnen helpen. 

Elk jaar op 21 maart wordt Wereld Downsyndroomdag gevierd. Deze datum is niet
willekeurig gekozen: het verwijst naar het genetische kenmerk van mensen met
Downsyndroom, waarbij het 21e chromosoom drie keer voorkomt, dus 21- 3. Om
aandacht te vragen voor deze dag wordt vaak het symbool van sokken gebruikt.
Als je sokken met de hielen tegen elkaar legt, lijken ze op chromosomen. Daarom
wordt iedereen opgeroepen om op 21 maart twee verschillende sokken te dragen.
Dit kleurrijke gebaar staat symbool voor diversiteit en inclusie. 

Doe jij ook 2 verschillende sokken aan op 21 maart 2025? 

Steun op 21 maart 2025 ‘Wereld Downsyndroomdag’



4C leest voor uit prentenboeken aan 2C

Tijdens onze taallessen bestudeerden we de kenmerken van een goed
prentenboek. We moesten namelijk op zoek gaan naar prentenboeken
die aansloten bij de leefwereld van kinderen van het tweede leerjaar.
Sprookjes, piraten, prinsessen, superhelden, dieren,… leken voor ons
fantastische en boeiende onderwerpen. We zochten boeken waar tekst
en illustraties elkaar aanvulden, boeiende prentenboeken met liefst
een positief of goed einde.

Na het invullen van een boekenkaart (titel, auteur, illustrator,…) bedachten we 10
opdrachten bij ons boek. Deze moesten achteraf beantwoord worden bij het spelen van
een ganzenbordspel. Om het spel vlot te laten verlopen maakten we ook nog goede
spelregels. Deze werden opgesteld volgens volgende criteria: eenvoudige zinnen, duidelijk
geformuleerd, geen stappen vergeten, duidelijk zijn wanneer het spel eindigt en wie de
winnaar is. 

Om er voor te zorgen dat alles vlot zou verlopen hielden we een oefenmoment in de klas.
De prentenboeken werden aan elkaar voorgelezen. Het ging hier niet om een wedstrijd wie
het snelst kon lezen maar om rustig en aangenaam voorlezen, voldoende articuleren met
een goede intonatie, prenten tonen,… Ook het spel en de regels werden uitgetest. 

We waren er helemaal klaar voor. In kleine groepjes beleefden we plezier aan ons
voorleesmoment. De kinderen van 2C genoten van het voorlees- en spelmoment. Juf
Carine en juf Rina namen mooie kiekjes. Vele jongens en meisjes vonden de samenwerking
heel tof. 

Vele groetjes van 2C en 4C.



Opendeurdag

Op zaterdag 22 februari openden we met veel enthousiasme de deuren van onze
hoofdschool, het Peuterhuis Anna en onze wijkafdeling Bosstraat voor alle geïnteresseerde
of nieuwe ouders en kinderen. Het werd een gezellige en informatieve dag waarop iedereen
de kans kreeg om onze school van dichtbij te ontdekken.

Tijdens de rondgang konden gezinnen alle klassen verkennen en kennismaken met ons
schoolteam. Er was ruim de tijd om vragen te stellen over de schoolwerking, het digitaal
aanmelden en inschrijven. Voor de kinderen was er een leuke zoektocht doorheen de
school, een uitdagend bewegingsparcours en een springkasteel waar ze zich volop konden
uitleven. Ouders konden ondertussen genieten van een gezellige babbel aan de koffiebar
van onze ouderraad. 

We zijn ontzettend blij met de grote opkomst en de enthousiaste reacties. Het was fijn om
zoveel nieuwe (maar ook bekende) gezichten te mogen begroeten en we kijken ernaar uit
om hen binnenkort op onze school te verwelkomen!



The Masked Teacher: spannend, verrassend 
en onvergetelijk!

Op onze school werd het razend populaire televisieprogramma The Masked Singer terug
omgetoverd tot The Masked Teacher! Dit jaar kropen terug juffen en meesters in mysterieuze
kostuums en brachten ze, volledig gemaskerd, een muzikaal optreden. 

De leerlingen genoten volop van de verrassingen en probeerden samen met hun klas de
geheime zangers te ontmaskeren. Op vrijdag beleefden we de grote apotheose, als afsluiter van
de gekke week: een gemaskerd bal. Tijdens deze spectaculaire show werden de maskers
eindelijk afgezet en ontdekten we welke juffen en meesters zich achter de kostuums verborgen
hielden.

Het was een topeditie van The Masked Teacher! Een carnavalsweek vol plezier, spanning en
vooral heel veel muziek en verkleedplezier. Willen jullie graag de filmpjes en de ontmaskeringen
van onze gemaskerde leerkrachten opnieuw beleven? Klik dan op onderstaande filmpjes.

Plots verschenen op school verschillende affiches en kregen we enkele
teasers te zien waarop werd aangekondigd dat we samen op zoek zouden
gaan naar allerlei onbekende figuren. Al snel begonnen de eerste
geruchten en verdachtmakingen op gang te komen… Wie zit er achter de
maskers? Die vraag hield onze leerlingen en leerkrachten de laatste twee
weken voor de vakantie in de ban. 

Elke dag kregen we een spannend filmpje met een optreden én enkele hints om te raden wie er
achter het masker zat. De spanning steeg met de dag en het werd al snel hét
gespreksonderwerp op school. 

https://sites.google.com/vbsmere.be/tmt2/ontmaskeringen
https://sites.google.com/vbsmere.be/tmt2/maandag
https://sites.google.com/vbsmere.be/tmt2/maandag
https://sites.google.com/vbsmere.be/tmt2/ontmaskeringen


Letterfeest in het 1ste leerjaar

Tijd dus voor een feestje! De ouders waren welkom op school om er samen met de
kinderen een leuke voormiddag van te maken. We gingen op letterspeurtocht, speelden
leuke spelletjes en maakten samen een letterkroon. Als kers op de taart bracht meneer
Werner ons officieel letterdiploma!

We zijn terecht fier! Dikke proficiat aan alle vlijtige lezertjes uit het 1ste leerjaar!

We leerden sinds september elke week een aantal nieuwe letters lezen & schrijven. Een
heel karwei, maar na 6 maanden van hard werken was het eind februari eindelijk zover.
Joepie! Wij kenden alle letters!



Maria Lichtmis 

Wanneer je je begin februari door de gangen van onze school begaf, kon je zowat overal
genieten van de heerlijke zoete geur van gebak.

Wat is het toch een leuke traditie. Op 2 februari, veertig dagen na
Kerstmis, vieren christenen ‘Lichtmis’. Maria en Jozef gingen ooit veertig
dagen na de geboorte van Jezus naar de tempel om God te danken voor
hun kind. Ze kregen er de mooie boodschap te horen dat Jezus het Licht
van de wereld is. Tijdens dit lichtfeest bakten vele christenen vroeger
pannenkoeken. Een pannenkoek is rond, warm, geel,… Dit is een mooie
vergelijking met de zon. ’s Morgens is het ook vroeger klaar. Er is weer
meer licht. Lichtmis is dus het feest van het licht en de hoop op het einde
van de donkere wintermaanden. 

Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm. Lichtmis
wordt beschouwd als een dag van voorspoed. Wie met Lichtmis pannenkoeken eet, zou
een voorspoedig jaar tegemoet gaan.

Dat hebben we met z’n allen gedaan van de peuters tot de lagere school. Er werd in
sommige klassen zelfs deeg gemaakt. De kinderen konden zich als echte koks ontpoppen
door pannenkoeken in de lucht te gooien en natuurlijk het allerbelangrijkste: de
smaakpapillen aanscherpen door het eten van die lekkere pannenkoeken. Dat heeft enorm
gesmaakt!

Lichtmis bracht ons bij een wens voor groot en klein: Probeer zo vaak als je kan een lichtje
voor elkaar te zijn.



De brieven werden effectief verstuurd en ze zijn ook op het bureau van burgemeester Tom Van
Keymolen terechtgekomen. De burgemeester heeft de brieven aandachtig gelezen én hij vond het
de moeite waard om naar de school te komen om zijn standpunt met de kinderen te delen. 

Wat een aangename verrassing voor 6B! Op 14 februari stonden plots meester Werner en CD&V-
burgemeester, Tom Van Keymolen, in de klas! Het was alsof de klas plots de gemeenteraad was.
We konden onze bedenkingen open en vrij formuleren, de burgemeester luisterde aandachtig en
gaf telkens een gepast antwoord.

Hoog bezoek op school: De burgemeester kwam
persoonlijk 6B bezoeken!

De kinderen van het zesde leerjaar kregen begin februari de opdracht om een
zakelijke brief te schrijven. Ze kregen de vrijheid om te kiezen aan wie ze de
brief wilden richten, inhoudelijk kon het gaan over een vraag of bedenking die
leeft bij onze jonge kinderen. Enkele kinderen kozen ervoor om een brief te
schrijven naar Tom Van Keymolen, de burgemeester van Erpe-Mere. Hun
boodschap was er één van bezorgdheid: over zwerfvuil en sluikstorten en over
het gebrek aan veilige gemeenschappelijke speelpleintjes. Enkele bezorgde
basketters kaartten de verouderde douches en het lekkende dak van de
gemeentelijke sporthal Sint-Bavo aan.

We kwamen te weten dat de gemeente een streng beleid voert tegen
sluikstorters, onder andere door het gebruik van mobiele camera’s.
De boetes zijn niet min, zelfs al gaat het om het weggooien van een
bananenschil! Velen wisten niet dat er een skatepark geopend is in
Erpe-Mere, op de site van Tuin 9420. Het is een veilige speelplek
naast de bestaande speelzone en buurttuintjes voor kinderen en
tieners, voor skaters en voor niet-skaters.

Op welke manier de site van Sint-Bavo vorm zal krijgen, is ook voor de bestuursploeg zelf nog niet
helemaal duidelijk. Het is de bedoeling dat verschillende sportclubs er een nieuwe infrastructuur
krijgen. Als men er ook in slaagt er de gemeentelijke naschoolse opvang een plaats te geven,
zouden kinderen na schooltijd meteen naar de opvang of sportclub kunnen afzakken en er na de
training door hun ouders worden afgehaald.

De burgemeester heeft ruim de tijd genomen om met ons te praten en om onze vragen te
beantwoorden. Hij vond het fijn om vast te stellen dat iedereen mee wil nadenken over de toekomst
van onze mooie gemeente. Misschien heeft ‘meester Tom’ wel een zaadje geplant bij enkele
gemeenteraadsleden of bij een burgemeester van de toekomst?

Dankjewel voor het aangename verrassingsbezoek, meneer de burgemeester!



Warme maaltijden

Familienieuws
Overlijden:
• Johan Hernalsteen, grootvader van Yara Hernalsteen (6B)
• Raymond Van Wijnendaele, vader van juf Desi Van Wijnendaele (1KSb)

MAANDAG
10 maart

MAANDAG
17 maart

MAANDAG
24 maart

DINSDAG
11 maart

DINSDAG
18 maart

DINSDAG
25 maart

WOENSDAG
12 maart

WOENSDAG
19 maart

WOENSDAG
26 maart

DONDERDAG
13 maart

DONDERDAG
20 maart

DONDERDAG
27 maart

VRIJDAG
14 maart

VRIJDAG
21 maart

VRIJDAG
28 maart

Tomatensoep

Braadworst

Mosterdsaus

Rode kool

Gestoomde
aardappelen

Preisoep

Bolognaise

Geraspte kaas

Spaghetti

Crecysoep

Hesp in kaassaus

Macaroni

Seldersoep

Gyros

Groentenmix

Zilvervliesrijst

Tomatensoep

Kippedonut

Witte kool

Puree

Jardinièresoep

Vissticks

Spinaziepuree

Wortelsoep

Kalkoenfilet

Kruidenroom

Erwtjes

Puree

Aspergesoep

Kippebroodje

Veenbessensaus

Breekbonen

Gestoomde
aardappelen

Pompoensoep

Kippenworst

Gevogeltesaus

Duo van wortelen

Gestoomde
aardappelen

Lasagne

Juliennesoep

Kippeling

Ananas in currysaus

Rijst

Tomatengroentesoep
met rundsballetjes

Visfilet - choronsaus

Bloemkool

Puree

Kervel-preisoep

MAANDAG
31 maart

DINSDAG
01 april

WOENSDAG
02 april

DONDERDAG
03 april

VRIJDAG
04 april

Broccolisoep

Kipfrietjes

Appelmoes

Rijst

Groentesoep

Vol-au-vent met
champignons
Sombrerogroenten

Puree

Tomatensoep

Kaasburger

Mosterdsaus

Cruditeiten

Gestoomde
aardappelen

Juliennesoep

Visfilet in brévalsaus

Wortelstamppot



Activiteitenkalender maart 2025

https://vbsmereouderraad.pixapopserver.be/
https://vbsmereouderraad.pixapopserver.be/


Kloosterstraat 29
9420 Mere
tel. : 053 / 83 75 33

Bosstraat 159
9420 Mere
tel. : 053 / 83 74 83

Kloosterstraat 81
9420 Mere
tel. : 053 / 42 53 67

Volg ons ook op Facebook of Instagram!

Hoofdschool Wijkafdeling Bosstraat Peuterhuis Anna

Meer weten?

fax : 053 / 85 73 27
email: directie@vbsmere.be
Opvang tel. : 0488 59 13 72

Opvang tel. : 0488 59 13 54

https://www.facebook.com/VBSSintJozefMere/
https://www.instagram.com/vbssintjozefmere/
https://www.vbsstjozefmere.be/
https://priesterdaenscollege.be/
https://priesterdaenscollege.be/
tel:053837533
tel:053837483
tel:053425367
https://priesterdaenscollege.be/
mailto:directie@vbsmere.be

